Wat we aanbieden:

Wij geven leuke en laagdrempelige workshops. U kunt contact met ons
opnemen als u een workshop wilt aanbieden bijvoorbeeld tijdens een
Parkinson-cafe. Ons motto is: het gaat er niet om hoe goed je de passen
kunt uitvoeren, maar of je plezier hebt met elkaar.

Miek

Doordat haar nichtje haar meevroeg is ze per
toeval gaan salsa-dansen. Daarna is ze direct
verslaafd geraakt. Sinds ze is gaan lesgeven is
er een nieuwe dimensie bij gekomen. Het is
bijzonder om mensen iets nieuws te mogen
leren, zeker als dat ook nog zoiets leuks is als
dansen.

Ook haar achtergrond als fysiotherapeut en
bewegingswetenschapper draagt bij aan het
geven van deze lessen en workshops. Ze heeft
in samenwerking met Salsaventura een pilot-
studie gedaan naar het effect van salsadansen
op mensen met Parkinson, een systematic
review gepubliceerd en een boekhoofdstuk
geschreven over Parkinson en dans.

Dennis

Zijn eerste danservaringen heeft Dennis jaren
geleden opgedaan in het Latin & Ballroom
dansen. Zo'n vier jaar geleden ontdekte hij
Salsa. Sindsdien is hij niet meer van de dansvloer
weg te slaan. Hij geeft o.a. Salsa workshops in
bedrijfsomgevingen en op middelbare scholen.

Naast Salsa danst hij ook Zouk, Bachata,
Argentijnse Tango en Kizomba. Maar Salsa is
zijn echte passie. Deze passie is terug te vinden
in zijn lessen. Het enthousiasme straalt letterlijk
van zijn gezicht.
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